
Monumentendag in de Dorpskerk van IJsselmuiden 
 
Zaterdag 9 september is het weer Open Monumentendag. Ook dit jaar opent de Dorpskerk van 
IJsselmuiden haar deuren. De commissie OMD heeft gekozen voor het thema ‘De Dorpskerk van 
IJsselmuiden in de periode vóór de Reformatie’.  
 
 
Bezoekers wordt verteld wat bekend is over de eeuwen dat ook de kerk van IJsselmuiden een katholieke kerk 
is geweest. Wat is er op 9 september zoal te doen? Bertil Brink, al dertig jaar koster van de kerk, vertelt: 
 
De kerk is vanbinnen en vanbuiten te bezichtigen en de toren is te 
beklimmen. Wij kunnen u veel vertellen over de geschiedenis van 
de kerk en ook is er een beeldscherm waarop onze website 
www.dorpskerkijsselmuiden.nl is te raadplegen.  
 
Ook doet de Dorpskerk mee met de vossenjacht, georganiseerd 
door het comité Open Monumentendag Kampen. 12 vossen zijn te 
vinden in 12 monumenten in en om Kampen. Van elke vos krijgen 
kinderen een sticker die op het opplakvel geplakt kan worden. Als 
de kinderen deze vol hebben kunnen ze die inleveren en 
ontvangen ze een diploma en prijs. In de kerk is een heel 
bijzondere vos uit de vijftiende eeuw aan het werk! 
 
Speciaal voor het thema van dit jaar is door ons een presentatie / 
film gemaakt van ongeveer drie kwartier. In deze film wordt 
verteld over het ontstaan van IJsselmuiden, over de bouw van een 
stenen kerk en van het begin van de parochie van IJsselmuiden. 
Van de eerste en de daaropvolgende bouwfasen van de kerk zijn 
zelfs vakkundig getekende 3D beelden opgenomen. Verder 
vertellen we u wat er in deze katholieke eeuwen te vinden was in 
de Dorpskerk. Ook de laatste pastoor, Simon Johannes, komt voor 
het voetlicht. Al met al een uniek document, wat volgens ons best 
de moeite waard is om te komen bekijken op een groot scherm in 
de kerk. 
 
Gedurende de dag wordt er muziek gemaakt op een spinet (een snaarinstrument dat behoort tot de 
klavecimbels) en op een eenstemmig klein huisorgeltje. Om 16.30 uur wordt de dag afgesloten met een 
miniconcert. Er zal dan op meerdere blokfluiten prachtige oude muziek ten gehore worden gebracht, begeleid 
op spinet en/of orgel. 
 
Voor de kinderen hebben we (al jaren) een puzzeltocht in en om de kerk. Tenslotte trakteren wij u graag op 
koffie, thee of fris. Voel u zaterdag vanaf 10 uur welkom in de Dorpskerk, waar veel informatie, maar ook de 
nodige gezelligheid en muzikaliteit op u wacht!  
 
 
 

    Zaterdag 9 september 2023 van 10.00 uur – 17.00 uur. 
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